
Deze foto is een prachtige herinnering aan onze reis naar Spitsbergen in de zomer van 2012 
en is door Karl-Heinz gemaakt bij de St. Jonsfjorden, Konowbreen.



“Time’s up for a Petrophysicist”

Verdrietig heb ik afscheid genomen van mijn lieve, zorgzame en bijzondere echtgenoot

Karl-Heinz Wolf
Rotterdam, 11 augustus 1957                                                     Poortugaal, 28 februari 2025

Marlène Wolf-Bergijk

Landheer 70 
3171 DD Poortugaal

Zijn unieke persoonlijkheid wil ik, samen met zijn broers Bram en Ronald en mijn zus Constance
en hun gezinnen, koesteren en in herinnering houden. 
Dat willen wij samen met u doen op vrijdag 7 maart om 13.00 uur in de Dorpskerk Rhoon, 
Dorpsdijk 65, Rhoon. 

Na de dienst nemen wij afscheid van Karl-Heinz, waarna hij wordt overgebracht naar het crematorium.

Aansluitend is er tot 18.00 uur een informeel samenzijn in restaurant La Cocotte, Nieuwe Langeweg 21, Hoogvliet.

Mocht u vrijdag verhinderd zijn, dan is er ook gelegenheid tot condoleren op woensdag 5 maart 
van 19.00 uur tot 21.00 uur in restaurant La Cocotte.

Karl-Heinz had specifieke wensen: draag vrolijke kleding en neem ter herinnering een steentje mee.

Het is ook mogelijk om de dienst te volgen via kerkdienstgemist.nl: Dorpskerk Rhoon.

Liever geen bloemen, een donatie aan het studentenfonds UAF wordt op prijs gesteld. 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL07 TRIO 2204 9798 56 
t.n.v. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF te Utrecht.

                                                    “Dit is een CO2-neutraal afscheid”




